
Moerputten, ‘s Hertogenbosch 
Wandeling van de Plantenwerkgroep NWG Liempde op 5 juli 2016. 

 

Om één uur hebben we ons verzameld bij Bernadette thuis. Een flink groepje, Jan, Frans (en Hans), 

Annemieke, Bernadette, Margreet, Maarten en Anneke. Eric zou wat later rechtstreeks naar De 

Moerputten komen. Met twee auto’s rijden we richting Den Bosch. Bij Venrode worden al een paar 

reeën gespot in het weiland, hier staan er heel vaak wel een paar. Ook krijgen we onderweg een 

flinke bui te verwerken. Die zijn we alvast kwijt. We rijden langs het ziekenhuis en het gehucht 

Deuteren naar de parkeerplaats bij de Moerputten. Op de parkeerplaats staat Bert Schellekens ook al 

te wachten. We zijn dus met een behoorlijk groepje! 

 

Veel vlinders zullen we vandaag wel niet 

zien, want het waait stevig en af en toe 

dreigt ook een buitje, dus niet echt 

vlinderweer. Maar zodra er even zon is 

en in de luwte zien we er toch een paar. 

Meteen op het weitje bij de 

parkeerplaats al een oranje zandoogje,  

een kleine vuurvlinder en een geaderd 

witje. De avondkoekoeksbloem staat er 

te bloeien, evenals prachtige grote gele 

toortsen, en veldlathyrus. Eerst lopen we 

linksaf, tussen de bramen en andere 

wilde opgroei door, hier is niet zoveel te 

zien, je moet al best opletten waar je 

loopt en de insecten houden zich schuil. 

Via een plankier en een trap kom je boven op het tracé van het Halve Zolenlijntje. Hier is weer heel 

andere begroeiing, muizenoortjes staan heel mooi te bloeien. 

Bij de volgende trap aan de linkerhand gaan we weer naar beneden, het plankier op, je loopt hier 

echt door het moeras, met mattenbies, waterviolier (nu wel uitgebloeid, maar nog goed te 

herkennen),de grote boterbloem nog mooi in bloei !, moerasandoorn, bitterzoet. 

 Omdat het hier nogal beschut is, zijn hier wel insecten en vlinders, een atalanta, gehakkelde aurelia, 

sabelsprinkhaan, vierbandsmalbok laten zich bewonderen. 

 

 

Nu kom je bij een paar weitjes vol bijzondere bloemen: 

Akkermunt    Schildereprijs 

Grote ratelaar    Poelruit 

Wilde Bertram    Valeriaan 

Blauwe knoop    Grote pimpernel 

 

 

 

De grote Pimpernel begint nog maar net te bloeien, we zijn nog wat te vroeg voor het 

Pimpernelblauwtje. Toch heeft iemand, die we even spreken er net vier gezien, toen de zon zich even 

liet zien. De tijd begint dus te komen, en iets beter weer werkt dan natuurlijk mee. Wel zit een groot 

dikkopje heel fotogeniek op het blad van de grote Pimpernel. 

Na deze weitjes gaan we rechtsaf, en lopen langs de rand van het gebied en een nieuw ontwikkelde 

waterberging? Er is ook een uitkijkpunt gemaakt, van waaruit je over de “bijenwei” kijkt. 



Deze bloemenwei is het rijkst aan pimpernelblauwtjes, als het de goede tijd is zie je hier tientallen 

vliegen. Er staat uitgelegd hoe de levenswijze van deze pimpernelblauwtjes is, hoe de rups samen 

met een bepaalde knoopmier overwintert in het mierennest.  

Bij dit uitkijkpunt in de buurt treffen we Eric, hij is de route andersom gelopen en wist ons zo zeker te 

treffen. Gezamenlijk lopen we verder, zien nog een heel mooie blauwe knoop, moeraskruiskruid, 

brunel  en zwarte nachtschade. Een torenvalk staat te “bidden”.  

 

 

Dan de trap op en via het dijkje en voor de wind, terug 

richting brug. Hans bekijkt de helmkruidplanten en 

ontdekt er op één wel vijf rupsen van de 

helmkruidvlinder. Prachtige rupsen, ze doen wel wat 

denken aan de rupsen van de koninginnepage. Het zijn 

ook al grote, het laatste stadium voor de verpopping. 

Natuurlijk moeten er de nodige foto’s gemaakt 

worden, deze rups hadden we nog niet. Terwijl we in 

het “rijtje”staan kijken we wat rond en blijkt er in de 

dijk een heel grote dassenburcht te zitten. Er is heel 

wat zand uitgegraven.  

Vanaf de brug zie je heel veel gele plomp en 

waterlelies, maar er zijn ook wat plekken met 

watergentiaan, ook geel, maar veel fijner dan de gele 

plomp, ook staan de bloempjes flink hoog boven het 

water, echt op steeltjes. 

Op het laatste stukje van de dijk vinden we nog 

kraailook en heggewikke. 

 

 

Over deze rondwandeling van 5 kilometer hebben we toch bijna drie uur gedaan, en ondanks het 

niet zo gunstige weer toch heel leuke dingen gezien. Tevreden keren we huiswaarts, en gaan daar 

gauw de gemaakte foto’s bekijken. Hier komen we zeker nog wel eens terug! 

 

 


